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De titel had ook gerust kunnen zijn:
De spoorwegramp van 5 augustus 1944.
Dat het echt ging om een ramp, dat
wordt duidelijk uit de evaluatie, op-
genomen in deze studie, waarbij dat
woord er direct al in 1944 aan gegeven is.
Tegelijkertijd is een ramp iets wat
onder de redelijk algemeen bekende
historische feiten zal vallen.

Wat dat betreft is deze ramp een
grote uitzondering op deze regel
geworden. Als op het gemeentehuis
van Hoogeveen via keuringsartsen

de bevestiging werd gevraagd of

de gebeurtenis echt plaats had gevon-
den, kreeg men een ontkennend ant-
woord. Wie later alsnog (deels)
arbeidsongeschikt bleek, kreeg

geen uitkering. Reden: het gebeurde
ver achteraf, men informeerde bij de
verkeerde gemeente, want het viel
onder de gemeente Ruinen, en hoe
goed ambtenaren ook hun best deden
om achter de feiten te komen, er was
geen dossier. Er was dan ook officieel
niks gebeurd. Deze studie is de aan-
gevulde versie van een oudere.
Aanvullingen zijn en blijven welkom.
Niemand kan er meer omheen.

De plaats zelf is gemarkeerd.

De ramp van 5 augustus 1944 wordt
nooit meer vergeten.

Majoor Gordon Baker,

de commandant van de P-47
jachtvliegtuigen, die op

5 augustus 1944 de dodelijke
treinbeschieting bij de
Wijsterseweg uitvoerden.

Hij wist niet beter of het

was een militair transport.
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Niets uit deze uitgifte mag worden openbaar gemaakt en/of
vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de auteur.
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/WARTE ZATERDAG

44 DODEN, 141 GEWONDEN EN EEN STOOMTREIN

©Albert Metselaar, 2024 albertmetselaar@home.nl

Een nabestaande raakt het gedenkteken aan, op de rand van het bos en het
veld. Het is de plaats waarop zoveel mensen stierven, op 5 augustus 1944. Op
het veld stond toen rogge.

Zaterdag 5 augustus 1944 is de geschiedenis ingegaan als een Zwarte Zaterdag voor
Hoogeveen en omstreken en de Nederlandse Spoorwegen. Tot 5 augustus noteerden
de NS de beschieting van 247 locomotieven en 24 elektrische treinstellen, waarbij 51
personeelsleden en 83 reizigers waren gedood, respectievelijk 198 en 288 gewond
waren geraakt. Op die beruchte 5de augustus ging het op maar liefst 12 plaatsen mis.
Er werden op een viertal plaatsen bij beschietingen 8 reizigers dodelijk getroffen. Op
twee andere plaatsen werden passagierstreinen zwaar bestookt. We staan stil bij de
dodelijke rit langs Hoogeveen. Er waren meerdere ooggetuigen die hun verhaal heb-
ben gedaan. Deels anoniem, deels komen ze zelf aan het woord. Voor hen was deze
zaterdag aanvankelijk één zoals zovelen, maar achteraf een dag die hun leven bepaal-
de. Het liet hen nooit weer los. Het begon zo mooi...

Puffend, hijgend voortgetrokken.

Stoere stoomloc, stampend sterk.

Lange sliert vol hemden, rokken,
bloemenjurken, mensenwerk.

Stoomtrein 3798 vertrekt vanaf het station in Den Haag.
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De trein die rond 14.00 uur uit Haarlem naar Amsterdam was vertrokken, werd door
vier jagers onder vuur genomen. Bouwkundig student Joustra stond op een achter-
balkon, omdat de trein afgeladen vol was met mensen die van hun werk kwamen. Hij
zag geallieerde jagers naast elkaar laag uit het zuiden op zich aanrazen. Over de volle
lengte liep de trein treffers op, maar desondanks reed hij door. Pas na de derde aanval
stopte de trein en konden de panische passagiers proberen te viuchten. Waarheen?

Joustra was in het gedrang aan de zuidkant van het talud terecht gekomen. Daar
versperde de Amsterdamse Vaart de doortocht. Hij wist niets beter te doen dan onder
de trein achter een spoorwiel dekking te zoeken. Weer ratelden de boordkanonnen en
nu voelde hij dat bloed uit zijn voorhoofd stroomde. Hij had maar een gedachte: weg
van hier! Hoewel Joustra merkte dat hij slecht kon zien, wierp hij zich in een dolle ren
in de vaart en zwom naar de overkant. Daar pikte een bestelauto hem op en bracht
hem naar het ziekenhuis. Een granaatscherf bleek door zijn rechteroog in het voor-
hoofd te zijn gedrongen. Zijn gespaard gebleven oog had door de inwendige ver-
wondingen nog maar 25 procent van het gezichtsveld behouden. Daarmee moest
Joustra in een moeizame revalidatie leren leven. In zijn aannemers-bedrijf moest hij
nog tientallen jaren later veel van het zichtwerk aan anderen over-laten. Autorijden was
hem verder onmogelijk. Zijn verpleging is destijds betaald, maar evenals veel andere
burgerslachtoffers kreeg hij nooit enige uitkering voor zijn verminkt gezichtsvermogen.

DE CORRESPONDENT VAN HET ANP OVER DE BESCHIETING BIJ HALFWEG

De treinramp rondom de treinbeschieting van 5 augustus 1944 bij Halfweg werd lande-
lijk nieuws, doordat de sportcorrespondent van het ANP die dag meereisde naar het
noorden van ons land. Zijn uitgebreide verslag verscheen in de dagen erop in tal van
nog verschijnende kranten, voor zover die er dus nog waren. Het ging steeds om het
zelfde artikel, zoals we dat bijvoorbeeld ook lezen in het Drentsch Dagblad van vrijdag
11 augustus 1944. Dat het herhaald werd, in Duitsgezinde kranten, geeft aan dat het
voor de bezetter een aanvaardbaar artikel was. We volgen de correspondent....

“Ik zat rustig te lezen in een hoek van een tweedeklas wagon. In Haarlem was er
luchtalarm en ik bemerkte aan de vele burgers, die naar het noorden wezen, dat daar
iets te zien moest zijn. Ik zat evenwel aan de andere kant van de trein en verdiepte mij
dus verder in mijn lectuur. De trein vertrok en reed binnen enkele minuten op volle
snelheid, toen plotseling een der passagiers, die aan de andere zijde van de trein de
verrichtingen der overviiegende formaties volgde, brulde: “Bukken, daar komen ze!”
Nauwelijks had de man deze kreet geuit of het geluid van neersuizende vliegtuigen
vervulde de wagon, waarvan de meeste ramen in verband met de hitte wijd open
stonden, met direct daarop het knetterende geluid van mitrailleurs en inslaande kogels.
Het eerste salvo had mij niet getroffen. Bij het tweede salvo, dat direct daarop volgde
(het bleek dat drie jagers de trein aanvielen) keek ik naar buiten en zag de meeste
voor de trein bestemde projectielen in de berm aan de overzijde van de sloot langs de
spoordijk inslaan als uiteenspattend vuurwerk.

Ik zonk op mijn knieén en drukte mijn hoofd in de kussens in afwachting van het vol-
gende salvo, dat niet lang o zich liet wachten. Overal in het rond hoorde en voelde ik
aan mijn tot het uiterste gespannen zenuwen de kogels inslaan. Rinkelend vielen de
glasscherven en het inslaan der projectielen in het houtwerk gaf een zonderling kra-
kend geluid. Toen stond de trein stil. Een overbuurman sprong uit het raam. Dat voor-
beeld volgde ik terstond. Daar kwamen de vliegtuigen opnieuw aan. Ik hoorde het aan
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het geluid der motoren. Ik wierp mij plat op de spoorbaan viak onder de wagon. Hier
liet ik weer drie salvo’s over mij heengaan. Nu beheerste mij nog slechts één gedachte:
weg, zo gauw mogelijk ver weg van deze trein. Ik sprong op en nam de langs de
spoorbaan liggende sloot met een te korte sprong. Ik haalde amper de overzijde en
plonste met mijn benen in het water. Daar hoorde ik opnieuw de toestellen naderen. Ik
zonk omlaag en liet wederom drie salvo’s over mij heengaan.

Een naast mij liggende jongeman begon te brullen. Ik zag hoe het bloed spoot uit zijn
linkerschouder. Weer sprong ik op en liep enige tientallen meters langs de spoorbaan.
Daar kwamen de monsters weer aan. Opnieuw zoch tik dekking en zo bleef het
voortduren, totdat ik zag, dat de jagers zich voorgoed van de trein verwijderden. Ik kon
wel juichen. Ik mankeerde niets. Ik zwaaide met mijn armen ten teken van de tientallen
reizigers, die nog steeds voortrenden en schreeuwde: “Keer terug! Het gevaar is ge-
weken!” Doch zij schenen mij niet te horen. Door een panische schrik bevangen ren-
den zij verder.

Ik liep naar de trein terug en schrok, want steeg daar niet een rookkolom op? Gauw
terug in de trein. Mijn aktetas en regenjas hingen er immers nog. En dan wilde ik wel
eens weten, wat er van de plaats waar ik had gezeten overgebleven was. Doch welk
een schouwspel, erger, veel erger dan wat ik beleefde tijdens de beschieting der jagers
deed zich aan mij voor. Wat ik zag langs de spoorbaan en in de verschillende wagons,
leent zich ternauwernood voor een beschrijving. Op het voorbalkon knielde een
moedeer naast haar in een bloedplas badende 19-jarige dochter. Een eind verder
stond een radeloos in de handen wringende vader naast het ontzield op de bodem van
de wagen liggende lichaam zijner 20-jarige dochter. Samen tilden wij haar op en
legden haar in een betere houding op één van de banken, waar een later gearriveerde
geestelijke haar het Heilig Oliesel toediende.

Verder in de wagen lag voorover op de bodem het ontzielde lichaam van een ongeveer
30-jarige vrouw, badend in haar bloed. Het bleek, dat een kogel in het hoofd de sche-
del had verbrijzeld. Een jammerende juffrouw vestigde mijn aandacht op een oude
man, die geheel in elkaar gedoken op zijn knieén onbeweeglijk tussen de banken ge-
doken zat. Dood. Zijn gebit lag voor hem op de grond, evenals zijn verbrijzelde bril. Op
één der voorbalkons lag een bejaard echtpaar. Hij een schot in de arm en zij in haar
heup. De arm was snel genoeg afgebonden, doch de vrouw moest wachten op ge-
neeskundige hulp. ledere wagon telde zovele slachtoffers. Langs de spoorberm lag de
zwaar getroffen jongeman nog steeds te kermen. Naast de vreselijke wonde in zijn
linkerschouder miste hij ook de helft van zijn linkervoet. lets verderop lag een ongeveer
dertigjarige vrouw te zieltogen in de brandende zon. Ik knielde naast haar neer en
voelde nog een zwakke polsslag, doch ook hier naderde de dood met rasse schreden.

Zo stond ik machteloos te midden van een mateloos leed, in enkele minuten over tien-
tallen uitgestort. Totdat na ongeveer twintig minuten de reddingsploegen verschenen
om 't werk over te nemen van de enkelingen, die bij de trein waren gebleven. Ik zocht
daarna mijn jas en vond deze op de plaats waar ik gezeten had, doorzeefd met kogel-
gaten. Mijn aktetas had het er beter afgebracht. Toen ben ik met een gewondentrans-
port meegegaan, waarna ik verschillende familie telefonisch heb kunnen waarschu-
wen, aldus de wensen van verschillende ernstig getroffenen vervullend. Nog steeds
begrijp ik niet, dat ik zo zonder lichamelijk leed deze vuurproef heb doorstaan. Wie dat
heeft meegemaakt, stapt zolang deze krankzinnige strijd duurt, niet meer voor een
plezierreisje of familiebezoek in een trein, noch stelt hij zijn gezinsleden aan dergelijke
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gevaren bloot. De waanzin in de oorlogsvoering doet zich hier gelden. Hie ris immers
elke menselijkheid zoek, ongeacht het doel dat wordt nagestreefd. En toch zijn er
duizenden, die zich nergens aan storen en de treinen bevolken alsof er geen gevaren
dreigen.

“Waarom ben ik toch met mijn kind op reis gegaan!”, nog hoor ik het de moeder
knielend naast het ontzielde lichaam van haar dochter uitroepen. Wacht u dan toch
niet, voordat het ook voor u te laat is. De kruik gaat te water tot ze breekt. Beschermt
uzelf tegen de gevaren, die u dreigen in deze verschrikkelijke oorlogstijd. Blijf thuis.
Ook u dreigt op reis ieder ogenblik ernstig gevaar.”

De sportredacteur werkte zijn verslag uit op 9 augustus te Zeist. “Voor mij op mijn
schrijfbureau ligt een stille getuige van nameloos leed”, zo schreef hij, “dat zaterdag-
middag in enkele minuten door een aanval van Anglo-Amerikaanse jagers op een elek-
trische trein in het westen des lands werd te weeg gebracht.” Het ging dus niet over de
trein bij Hoogeveen, het ging over de trein bij Halfweg, op weg van Haarlem naar Am-
sterdam. Het was nog maar het begin. Er zou nog veel meer leed volgen. De stille
getuige was een mitrailleurkogel van middelzwaar kaliber. Eén van de duizenden pro-
jectielen die op de weerloze inzittenden van de trein werden afgeschoten. Zo werd een
feitelijk verslag ook een vorm van anti-geallieerde propaganda. Maar wie is je vriend,
wie is je vijand, als je in die trein zit?

Naar aanleiding van deze treinbeschieting bij Halfweg noteerden de NS 13 doden en
80 gewonden, waaronder 20 zwaar en 60 lichtgewonden. Het kunnen er meer zijn ge-
weest, zo leren we uit ervaringen bij Hoogeveen. Het grootste bloedbad van die Zwarte
Zaterdag, en tevens een van de verschrikkelijkste incidenten op Drentse bodem tijdens
de hele Tweede Wereldoorlog, speelde zich even ten noorden van de plaats Hooge-
veen af. Het betrof het stuk spoor ten westen van de Wijsterseweg, net ten zuiden van
de spoorwegovergang in de weg tussen Oostering en Wijster, achter de boerderij waar
de familie Strijker woonde. Momenteel is het stuk spoorweg een deel van de gemeente
Hoogeveen. Voor de gemeentelijke herindeling lag de spoor-weg in de gemeente
Ruinen. Daar, in een schilderachtig stukje rustiek Drenthe, werd een vakantietrein een
dodentrein. We volgen de ramptrein en de gebeurtenissen daar omheen aan de hand
van wat ooggetuigen zich van deze rampdag wisten te herinneren. We beginnen met
de leerling-verpleegster Pietje Bosma.

OOGGETUIGEN OVER HET VOORSPEL VAN PESSE-HOOGEVEEN

Pietje Bosma (geb.9-3-1925), kortweg Piet genoemd, was een jonge vrouw uit Kollum,
Friesland. Na de lagere school had ze de huishoudschool gedaan, en stond ze enige
tijd in de winkel bij een plaatselijke bakker. Er was veel vraag naar personeel in psy-
chiatrische ziekenhuizen, en dat leek haar wel wat. De uniformen met de mooie lange
rokken en de schorten hadden wel enige status, terwijl er een mooie baan in het
verschiet lag, zo werd verteld. Vanaf haar 159 had ze verkering met een jongen die
inmiddels haar verloofde was geworden. De afstand tussen hen beiden was geen leuk
vooruitzicht, maar ze koos ervoor om Friesland tijdelijk voor een goede baan te ver-
ruilen voor de Veluwe. Ze solliciteerde als leerling-verpleegster in het psychiatrisch
instituut Veldwijk, te Ermelo. Daar kon ze in de eerste helft van 1944 aan de slag. De
instelling was blij met meiden zoals haar. Stevige meiden van het platteland, die wat
meer konden verzetten dan de fragielere dames uit de stad. Het was een moeilijk
begin. De eerste negen weken mochten leerlingen niet met verlof. Ze had vreselijk
heimwee, zeker toen ze ook nog een brief van haar ouders had ontvangen, maar ze
moest doorbijten. Nadien kon ze om de drie weken een weekend naar huis. Het werk
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was zwaar. Ze was dan wel leerling, maar daar kon — gezien de omstandigheden —
amper rekening mee gehouden worden. Ze moest werken alsof ze gediplomeerd was.
Zowel de patiénten als de personeelsleden hadden het niet zo best. Er was moeilijk
aan eten te komen. De patiénten hielden daar geen rekening mee. Die waren gewend
om flink te eten. Oorlog of niet, distributie of niet, er werd eten verlangd. Haar ouders
stuurden haar wel eens bonnen toe, zodat ze eens wat extra kon halen, maar het was
geen vetpot. Los van dit alles was het ook een hele plezierige tijd, daar zorgden de
verpleegsters onderling wel voor.

Pietje Bosma moest alleen nachtdiensten draaien, ondanks dat ze nog maar leerling
was, en nog geen half jaar aan het werk was. Ze zat ’s nachts alleen op een kamer
met twaalf slapende patiénten, in een compleet verduisterd instituut, met slechts een
zwak spookachtig schijnsel van een blauwig nachtpitje als lampje in het plafond. De
week voor Zwarte Zaterdag draaide ze ook nachtdiensten. De morgen dat haar laatste
nachtdienst er op zat, en ze eigenlijk in bed moest duiken, ging ze wandelend richting
trein, met in haar hand een geleende rieten koffer, met daarin het wasgoed dat thuis bij
haar ouders gewassen zou moeten worden. In de koffer zaten haar verpleegsters-
kostuum, vrijetijdskleding, en al het andere wat de afgelopen weken vuil was gewor-
den. Eigenlijk alles wat ze op kledinggebied bezat, want door de textielschaarste was
het moeilijk om aan kleding te komen. Ze vertrok zaterdag 5 augustus 1944 zo rond
08.00 uur, direct aansluitend op haar dienst, zonder te beseffen dat dit haar laatste
werkdag zou zijn.
ZWOLLE: DUITSE SOLDATEN IN DE TREIN

In Zwolle was bij aankomst de Wehrmacht op het station aanwezig, wat voor enig
tumult zorgde. Er werden zitplaatsen in de coupés gevorderd, waarop enige militairen
plaatsnamen. Achteraf meldden reizigers dat er in ieder geval vier Duitse officieren in
de trein hadden gezeten. Andere Duitsers waren al in een voorgaande trein geplaatst,
en burgers hadden daarvoor de trein moeten verlaten. Zo kwam de familie De Poel uit
Hengelo, Overijssel, in de dodentrein terecht, terwijl ze eigenlijk een trein eerder
hadden zullen vertrekken. Vroeg op zaterdagmorgen van die 5% augustus maakte de
familie de Poel zich klaar voor een korte vakantie. Vader en moeder de Poel wilden
met hun jongens Gerrit en Klaas Jan naar hun ouders, die in Hornhuizen woonden.
Betty, hun dochter, ging niet met hen mee maar naar familie in Emmen. Hornhuizen ligt
in de provincie Groningen vlak achter de Waddendijk. Op 1 augustus 1944 schreef
vader de Poel aan zijn ouders: “We zullen proberen tijdig in Groningen te komen, opdat
we de bus van half een nog kunnen pakken”. Veertien dagen ervoor had hij nog
geschreven: “We hopen dat de toestand in Augustus zooveel beter mag zijn, dat we
dan weer kunnen reizen zonder levensgevaar. Denkelijk krijg ik vakantie van 7-12
augustus en als het dan weer mogelijk is te reizen zonder dat we onderweg bloot staan
aan het vuur van de boordwapens van de Anglo-Amerikanen, zijn we D.V. van plan de
vacantie bij U door te brengen’.

Nu was het dan zover. De tocht naar het station in Hengelo werd te voet gemaakt. Na
ongeveer tien minuten lopen hadden zij het station bereikt en kon de reis beginnen. De
eerste etappe ging tot Zwolle. Aldaar stapten zij in de trein die hen naar Groningen zou
brengen. Vlak voordat de trein zou vertrekken, ontstond er enig tumult op het perron bij
de trein, die tjokvol zat. Een aantal Duitse militairen vorderden zitplaatsen voor de
Duitse Wehrmacht. Ook vader de Poel werd uit de coupé gehaald, waar hij en zijn
gezin hadden plaatsgenomen. Hierna stapten ook zijn vrouw en beide zoons weer uit.
Eén van deze zoons herinnerde zich: “De volgende trein vertrok ruim een uur later.
Opnieuw stapten wij in en kon de reis worden voortgezet.”
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Vader Harke de
Poel uit Hengelo.
Hij zei over de
dood: “Sterven
is voor mij niet
anders dan van
de ene ruimte
overgaan in de
andere. Het is te
vergelijken met
uit de ene kamer
naar een andere
gaan. Slechts
een stap over de
drempel, en je
bent er.”

Hermine Fahrenhorst was er ooggetuige van dat er nog veel meer militairen vanaf
Zwolle in de trein meereisden. Het ging zelfs om enkele wagons vol soldaten! Hermine
Fahrenhorst (geb.1925) woonde in die dagen officieel in Amsterdam, in de omgeving
van de Admiraal de Ruyterweg en de Haarlemmerweg. Haar oudste broer Dirk was
voor de oorlog gestationeerd in de kazerne van Zuidlaren. De familie reisde dan ook
nogal eens op en neer tussen Amsterdam en Zuidlaren, om bij Dirk op bezoek te gaan.
Tijdens kerkbezoeken viel het Jan Veldman op dat er zo’'n leuk nieuw meisje zat. Dat
was zijn broer Geert ook opgevallen.

De tweelingbroer stapte dan ook naar de woning waar dat meisje verbleef, om haar
mee uit te vragen. Maar Jan was eerst. Het werd verkering. Er was nog een broer,
Kees. Deze werd in de oorlog hoofd van de KP Noord-Drenthe. Een vierde uit dat ge-
zin was Jan-Niklaas Veldman. Hij werd lid van de KP van Johannes Post, toen deze
landelijk opereerde, na een periode van verzet te Nieuwlande. Jan-Niklaas werd op-
gepakt bij de mislukte overval op 5 juli 1944 op het Huis van Bewaring in Amsterdam
en werd in de nacht van 14 op 15 juli geéxecuteerd in de duinen bij Overveen. Zijn graf
ligt dichtbij dat van Johannes Post. Hermine zat al met al tot haar nek in de verzetswe-
reld en droeg tot haar dood het diepe verdriet mee van verloren vrienden. Zo waren er
meer reizigers met een getraumatiserend levensverhaal. Wat te denken van Jacob Lef-
kovics, de Joodse kleermaker uit Amsterdam? Hij was één van de doden van die dag.
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Deze tocht naar Drenthe moest een
tocht van liefde worden. Ze zag er al
weken naar uit. In augustus 1944 had
ze gewerkt voor een bakker in Am-
sterdam. Ze werkte extra dagen en
extra diensten, zodat ze dagen vrij
kon krijgen voor een weekend naar
Drenthe, om haar vriend Jan te zien.
Jan was ondergedoken. Hij ging van
plaats naar plaats. Op dat moment
zat hij in Assen. Hermine had haar
beste zondagse kleren aan en had
haar opgemaakt, zodat ze er voor
\Jan op haar mooist uit zou zien. Ze
o begon haar reis op het Centraal Sta-
° tion in Amsterdam. Het was druk.
Veel volk dat op doorreis was. Ze
herinnerde zich later dat onderweg,
mogelijk in Zwolle, enkele wagons in
=+ het midden van de trein werden toe-
-~ gevoegd. De wagons waren vol sol-
daten. De Duitsers lieten het er uit-
zien alsof het een rodekruiswagon was. Er waren dan ook rode kruizen geschilderd op
het dak en op de zijkant, maar iedereen wist natuurlijk dat dit nep was, herinnerde ze
zich. De Duitsers vervoerden in zulke wagons gewoon soldaten en wapens. Tot zover
de herinneringen van Hermine.

DE FAMILIE TRIEP EN MARIA CHRISTINA PIKAAR

Genietend van de mooie treinrit, waren de familie Triep uit Den Haag en Maria Chris-
tina Pikaar op weg naar hun Drentse bestemming. Maria Christina Pikaar werd gebo-
ren op 30 juli1889 te Leiden als dochter van Annigje Slingerland en Paulus Pikaar. Zij
huwde in 1909 op 20-jarige leeftijd met Johannes Verplancke, wijnkopersknecht bij de
firma Maat te Leiden. Ze kregen samen 14 kinderen, 8 dochters en 6 zoons. Naast
haar drukke huishouden heeft ze gedurende plusminus 10 jaar tot 1929 een kruide-
nierswinkel gedreven aan de Oranjegracht te Leiden. Achter de winkel en op de bo-
venetage woonde de hele familie. Ze stond zeer goed aangeschreven in haar buurt,
want ondanks haar drukke leven zag haar eigen huis er uit om door een ringetje te
halen. Ze deed de was voor een familielid die reuma had, zat’s nachts jurkjes te naai-
en voor haar dochters omdat ze daar overdag geen tijd voor had, en het was een vro-
lijke vrouw en een hele goede en lieve moeder, die altijd in was voor een verzetje. Of
het nu ging om dollen met haar jongere kinderen of een glaasje fris drinken op een
terrasje met een van haar oudere dochters, gewoon plezier maken vond ze fijn en had
ze nodig.

In 1929 werd de winkel opgedoekt en verhuisden ze naar de Rijndijkstraat om enkele
jaren later te verhuizen naar de Oosterkerkstraat 12 te Leiden, het laatste adres van de
familie. Vanaf het moment dat de jongste kinderen wat groter waren en er bovendien
een oudere dochter thuis meehielp in de huishouding, kon ze het zich veroorloven om
een paar keer per maand een dagje naar haar oudste dochter te gaan, die met haar fa-
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milie in Den Haag woonde. Daar
maakte ze kennis met de boven-
buren van haar dochter, de familie
Triep. De heer en mevrouw Triep
hadden een zoon die in de omge-
ving van Hoogeveen in de verplich-
te arbeidsdienst zat. Zij wilden hem
gaan opzoeken en vroegen Maria of
Zij zin had om met hen mee te
gaan, dan was zij er ook een week-
endje uit. Maria was daar wel voor
te vinden en zei dus ja. Johannes,
haar man had niet zoveel zin, dus
ging Maria alleen, samen met de
Trieps. Na het vieren van haar 555
verjaardag op 30 juli en het ten
doop houden van een naar haar
vernoemd kleinkind op 1 augustus,
ging ze op vrijdagochtend 4 augus-
tus eerst nog even naar Rijnsburg
om te proberen aardappels te krij-
gen, maar gezien de grote schaar-
ste in die tijd bleek dit ritje tever-
geefs. Op diezelfde middag vertrok
ze met de “Blauwe tram” van Lei-
den naar haar oudste dochter in
Den Haag om de dag erna door te
reizen naar Hoogeveen. Haar jong-
ste zoon Theo bracht haar naar de
tramhalte.

Maria Verplancke-Pikaar,
moeder van 14 kinderen.

DE OFFICIELE DRENTSE PERS

De legale kranten uit die dagen waren volledig op de hand van de Duitsers. VVoor zover
er nog kranten verschenen. We vinden daarin een verslag van de gebeurtenissen van
de 5de augustus. In het Drents Dagblad van 7 augustus viel een beschouwing te le-
zen, die teruggrijpt op de aanval bij Hoogeveen. De krant gaf niet alleen feiten, maar
probeerde tevens de publieke opinie te beinvloeden. De personeelsleden van de
spoorwegen waren de helden die hun plicht deden. De Amerikanen waren beesten. Ze
bewezen het keer op keer. Dat is de strekking van het voorpagina-artikel, onder de kop
"Menschenjacht". Het artikel is een combinatie van een ooggetuigenverslag en Duitse
propaganda. De Duitsers waren er helder in. De komst van de geallieerden betekende
dood en ellende:

"Puffend en hijgend trekt de locomotief de lange sliert wagens door het zonovergoten,
vredige landschap. Binnen de compartimenten verdragen de reizigers de abnormale
toestand met gelaten stemming, evenals zij, die nog een plaatsje hebben weten te
vinden in de gangen, waar zij zich hebben neer geplant op eigen koffers of op de
koffers van medepassagiers. "Ja, het is oorlogstijd mijnheer", zegt een conducteur tot
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een groep reizigers, langs welk hij zich in slangachtige bewegingen wringt, om een
volgende wagen, die hij moet controleren, te bereiken. "Wij kunnen er heus niets aan
doen, wij doen ons best." En wel verre van zich op te winden waarderen alle reizigers
de flinke, voorkomende houding van onze Nederlandse spoorwegmannen, die in deze
uiterst moeilijke omstandigheden met kalmte en beslistheid, gepaard aan autoriteit en
nauwgezetheid, hun taak verrichten. De gedachten zwermen onwillekeurig uit naar die
kerels uit één stuk, die daar voor aan de trein op de locomotief hun plicht doen en zich
door geen terreur laten afschrikken. Even legt zich bij deze gedachtegang een be-
klemmend gevoel over het groepje mensen in de gang van de trein. Men staart door de
ramen naar buiten en blikt in de staalblauwe lucht, waaruit soms een dodelijk gevaar
op het onverwachtst naar beneden kan schieten. Is het niet herhaaldelijk voorgekomen
dat jachtvliegtuigen zich als gieren stortten op reizende burgers in trein of auto, alsof er
geen volkenrecht of menselijkheid meer bestaat? Doch men probeert op zo'n mooie
dag aan zijn gedachten een andere wending te geven. Men wil op dit ogenblik zich
eens vrij gevoelen en verre van alle menselijke ellende. De gesprekken gaan voort
over andere onderwerpen dan die welke voortspruiten uit het oorlogsgebeuren.”

TRIINTJE SMAND, JOHN DE JONG, GEERT ZOUTMAN

Tot zover het Drents Dagblad. De beeldende wijze van vertellen geeft de indruk alsof
de schrijver zelf aanwezig was in de ramptrein. In Meppel en Hoogeveen werd gestopt.
Mensen stapten uit en in, niet wetend wat er gebeuren zou. Onder de instappers waren
ook Trijntje Smand uit Nieuweroord en haar verloofde, Adolf Brader uit Assen. Ze wa-
ren beiden werkzaam op een distributiebureau. Verder waren er twee familieleden van
het gezin Van der Sluis, en twee Joodse onderduiksters, die daarvoor in Elim waren
ondergebracht, en nu vermomd naar een adres in Winschoten zouden reizen. De
onderduiksters werden door Zus Drenth uit Hoogeveen op de trein gezet. Hen is niets
overkomen. De familieleden van het gezin Van der Sluis uit Hoogeveen waren de
dames Kamman en Kamerling uit Den Haag. Mevrouw Kamerling was afkomstig uit
Nieuweschans, en na een weekendje Hoogeveen zouden de dames op doorreis daar
naar toe. Over Trijntje, haar verloofde en mevrouw Kamerling straks meer.

John de Jong stapte die dag in Deventer op de trein. Het hele gezin ging mee. Opoe
was jarig, en die woonde met opa in een kleine boerderij aan de Witterweg in Boven-
smilde. Ze zouden samen de verjaardag vieren. Vader, moeder en drie kinderen: Gre-
ta van 1935, Johnny van 1938 en Willy van 1941. Het was voor de kinderen de eerste
treinreis. Opoe was 69 geworden. Ze zouden een paar dagen bij opoe blijven. Via Olst,
Wijhe en Zwolle kwamen ze in Meppel. Daar moesten ze rond het middaguur
overstappen op de trein naar Assen. Een leuke, ontspannen en ook wel wat spannen-
de rit, want zo jong en dan voor het eerst met de trein, en al die mensen. Er was veel
te zien, al zijn al die herinneringen niet blijven hangen. Wel hoe de reis eindigde.

Vaor die 5de augustus waren er in Nederland al 60 aanvallen gemeld, waarbij 24
gewonden en enkele doden te betreuren vielen. Het reizen met de trein werd dan ook
afgeraden. Sommige mensen hadden geen keus; ze moesten reizen voor hun werk of
om andere redenen. Anderen dachten dat het zo'n vaart niet zou lopen met die be-
schietingen. De passagierstrein die even na 12.30 uur uit Hoogeveen vertrok ver-
voerde dan ook heel wat reizigers in een vakantiestemming. Het ging om perso-
nentrein 1509. De trein bestond uit een stoomlocomotief (loc 3798) met negen wagons
erachter. Dit waren twee C10c’s, een DIV, een BC9c, twee AB8c’s, een C12c, en weer
twee C10c’s. Acht personenvoertuigen en een bagagewagen. De trein kwam niet ver.
Vanaf de locomotief zag de machinist enkele jagers cirkelen. Hij liet de leerling-ma-
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Trijntje Smand, en haar verloofde Adolf Brader, uit Assen. Ze stapten in
Hoogeveen op de trein naar Assen. Ze stierven samen in het dodelijke vuur.

chinist stoppen. De trein kwam tot stilstand in het veld, even ten noorden van Hooge-
veen, dichtbij de overweg in de weg van Stuifzand naar Pesse, achter het pand Wijs-
terseweg no. 147 van Albert Strijker, blokpost 96 (km 24.100).

De locomotief stond in het vrije veld, bij een stuk heideveld. De wagons stonden tegen
een bosrand. De passagiers kregen de opdracht de trein te verlaten. Ze liepen het veld
in om dekking te zoeken. Sommigen liepen eerst een stuk over de spoorbaan, voor of
achter de trein. Zij waren het die echt veilig waren. Anderen bleven in het schootsveld,
als jagers van opzij de trein zouden bestoken. "Blijf bij de trein weg. Loopt u maar
richting Beilen. Wanneer ik vertrek fluit ik een paar maal drie korte stoten”, zei de
machinist tegen de passagiers. Maar telkens als hij met de stoker het vuur onder de
ketel controleerde, en daarvoor uit het veilige veld richting trein liep, liep een horde
reizigers met hen mee. Sommige passagiers hadden hun zitplaatsen nooit verlaten. Bij
de onveilige treinstellen en de locomotief wemelde het dan ook van de burgers.

Onder de passagiers waren ook Geert Zoutman en zijn oudere broer Woltjo uit Oude
Pekela. "Toen was ik ongeveer 16 jaar", vertelde Geert. "Die broer van mij was in mili-
taire dienst geweest. Hij woonde in Amsterdam en was al enkele maanden met zijn
vrouw en kind bij mijn ouders in Winschoten. Hij moest nog terug wat potjes en pan-
netjes ophalen en vroeg mij of ik zin had om mee te gaan naar Amsterdam. Ik had nog
niet zo vaak in de trein gezeten en vond dat machtig mooi. We vertrokken vrijdags en
zouden zondags weer naar Winschoten gaan. Er was niets te beleven in Amsterdam,
daarom gingen we een dag eerder terug.” Niets positiefs te beleven. Maar Geert en
zZijn broer waren nog wel getuige van een razzia op Joden en was erbij toen Anne
Frank werd opgepakt. Hij wilde naar huis! “We kwamen van Amsterdam in een over
bepakte trein. De trein zat aan de kop toe vol. Ook de staanplaatsen waren allemaal
bezet. Ergens in Utrecht had de trein al een poosje stil gestaan, tegen een uur of 10,
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11 ‘s morgens, toen er van die dikke bommenwerpers overgingen. Op de spoorbaan
stonden dan rode vlaggetjes als sein voor de machinist dat die de trein moest laten
staan en dan konden de reizigers er gauw uit springen. We waren daarna weer
doorgereisd en kwamen op het fatale punt bij Pesse, Eursinge. De trein moest weer
blijven staan. Van alle kanten vliogen de mensen eruit".

De passagierstrein had eerder die dag een oponthoud gehad na het sein "Lodewijk",
zo weten we ook uit NS-bronnen. De ‘L’ van “Lodewijk” stond voor luchtgevaar. Het
sein “Lodewijk” werd gegeven door bij een station een geelblauwe vlag uit te hangen,
zodat passerende treinen gewaarschuwd waren. Waarschijnlijk waren het dan ook
geen rode vlaggetjes die Geert Zoutman heeft gezien, want volgens NS-personeel uit
deze periode werden er toen nooit rode vlaggetjes gebruikt, maar zag Geert het sein
“Lodewijk”. Hoe dan ook, er gebeurde niets. Er werden weer kolen op het vuur gegooid
en de stoomketel kwam voldoende onder druk te staan voor het vervolgen van de
tocht. Pietie Bosma, de 19-jarige leerling-verpleegkundige van Veldwijk, Ermelo,
herinnerde zich dat haar tocht naar het noorden lang duurde, en vertelde dat hij
gepaard ging met zelfs twee onbedoelde noodstoppen, voor ze Hoogeveen bereikte.
Tweemaal waren er vliegtuigen gesignaleerd, en moest iedereen de trein verlaten.
Tweemaal was het voor niets.

Pietje zat in een coupé met een gezin uit Rotterdam. De mevrouw uit Rotterdam had
een koffer vol met linnen en zilverwerk bij zich. Ze was op weg naar een boer in het
Groningerland. Daar hoopte ze haar bezittingen te kunnen ruilen voor etenswaren.
Deze zou ze weer mee naar huis nemen. Haar kinderen, eveneens in de trein, wou ze
proberen onder te brengen bij gezinnen in Groningen. Tweemaal luchtalarm had de
mensen nonchalant gemaakt. De derde keer dat de trein vanwege de vliegtuigen
moest stoppen, werd het vliegtuigalarm dan ook niet serieus genomen. ledereen bleef
eerst zitten, want ook deze keer zou het wel weer overwaaien. Pas toen omgeroepen
werd dat ze de trein direct moesten verlaten, stapten ze uit; Pietje, de Rotterdamse
mevrouw en haar gezin en vele anderen. Sommigen bleven zitten, verwachtend dat
het onraad wel weer over zou waaien, zoals dat zo vaak was gebeurd.

Meerdere malen vals alarm is uiteindelijk dodelijk, zo bleek die 5de augustus. Pietje en
de mevrouw liepen noordwaarts, over het spoor, omdat gezegd wer